
St. Stephanusvuur, jaargang 59 nummer 1

Van de redactie . . .

Een geschenk van God

Het parochieblad, waarvan u het nieuwe nummer zojuist hebt  
opengeslagen, is een communicatiemiddel.  Er zijn vele middelen waarmee 
mensen met elkaar communiceren. Een mens is van nature een wezen dat 
de communicatie opzoekt. Nog verder doordenkend kunnen we stellen dat 
een mens pas waarlijk mens wordt in de relatie met de ander.

We spreken en luisteren, we schrijven en lezen. En met name dit laatste 
was altijd min of meer een vorm van eenrichtingsverkeer. We lezen 
boeken, brieven, kranten en tijdschriften. Een schrijver heeft daarover 
nagedacht en weet in het algemeen niet wat zijn of haar lezers ervan 
vinden. Of wat zij ervaren door het lezen van dingen die hen op nieuwe 
gedachten of op inspiratie brengen. 

Op het gebied van communicatie is zich een grote revolutie aan het 
afspelen: internet. Hierdoor is interactieve communicatie op wereldschaal 
mogelijk geworden alsof het een dorp betreft. Paus Franciscus schrijft 
daarover in zijn brief op de Dag van de Communicatie op 1 juni 2014. De 
tekst is al te lezen op de site van het Vaticaan.

De Paus noemt het internet “een geschenk van God.” Hij stelt o.a. dat onze 
opdracht ligt in het met begrip echt willen luisteren naar onze naasten, 
dichtbij en ver weg, in onze moderne tijd. Wij worden uitgedaagd om de 
diepte te blijven zoeken in wat mensen beweegt, ook in de schijnbaar 
oppervlakkige en soms ruwe omgeving van het internet; of misschien wel: 
juist daar! De kerk moet, volgens de Paus, vanuit haar wezen een kerk van 
naasten zijn; het internet biedt ons hier een prachtige uitdaging! We horen 
vast nog wel meer over deze brief van de Paus in de komende maanden.

Voor nu wens ik u veel leesplezier met het Stephanusvuur, 
communicatiemiddel van en binnen onze parochiegemeenschap.

Namens de redactie
Hannie Hofland
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Van de pastores . . .

Beste Parochianen,

Paus Franciscus heeft 24 november de postsynodale apostolische exhortatie 
‘De vreugde van het evangelie’ (Evangelii Gaudium) gepubliceerd, waarin 
de verkondiging van het Evangelie centraal staat.
Een samenvatting van de Exhortatie wil ik graag met u delen. De hele tekst 
kunt u vinden op www.rkdocumenten.nl.

Elke gedoopte wordt permanent voor de opdracht geplaatst om de vreugde 
van het Evangelie -de goede boodschap- te verkondigen. Daarbij moet ook 
worden gezocht naar nieuwe wegen en nieuwe methoden, die de 
oorspronkelijke frisheid van die goede boodschap opnieuw onder de 
aandacht brengen. Tegelijk spreekt Franciscus zijn bezorgdheid uit over de 
moeilijkheden waarmee die verkondiging vandaag wordt geconfronteerd. 
In de exhortatie herneemt de Paus verschillende onderwerpen en thema’s 
die eerder al in zijn preken en toespraken aan bod kwamen. In die zin is dit 
document tevens een programmaverklaring van de nieuwe Paus. 

Tekenen des tijds
Franciscus vestigt in zijn exhortatie de aandacht op de bekoringen waarmee 
wij worden geconfronteerd, zoals het individualisme, de identiteitscrisis of 
de dalende geloofsijver. “Wij moeten teken van hoop zijn en mogen niet in 
een steriel pessimisme vervallen.” Volgens Paus Franciscus is het 
noodzakelijk om de verantwoordelijkheid van de leken in de kerk te 
versterken. Deels door een gebrek aan opleiding, deels door het 
klerikalisme vervullen leken niet de rol die hen toekomt. Daarbij dringt hij 
in het bijzonder ook aan op een bezinning over de rol van de vrouwen in de 
Kerk. Tegelijk benadrukt hij echter dat het priesterschap, dat is 
voorbehouden voor mannen, niet ter discussie staat. 
Paus Franciscus onderstreept de verscheidenheid binnen de katholieke 
Kerk en benadrukt het belang van de volksvroomheid, waarin het geloof in 
een bepaalde cultuur gestalte krijgt en wordt doorgegeven. Hij uit kritiek 
op het huidige economische systeem, waarin al te vaak het recht van de 
sterkste overheerst, en op een wegwerpcultuur waarin de mens nog slechts 
als consument dreigt beschouwd te worden. De zwaksten worden daarbij 
niet enkel uitgesloten, maar zelfs als een soort afval behandeld. “De wereld 
gaat gebukt onder de nieuwe tirannie van markt die als een nieuwe God 
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wordt beschouwd en waarin financiële speculatie, corruptie en egoïsme 
overheersen.” 
Franciscus veroordeelt de schendingen van de godsdienstvrijheid en de 
vervolging van christenen, die in sommige landen een alarmerend niveau 
van haat en geweld heeft bereikt. 

Opdracht tot verkondiging
Paus Franciscus benadrukt de nauwe band tussen de verkondiging en de 
bevordering van de menselijkheid. “Wij kunnen van de Kerk niet 
verwachten dat zij het geloof naar de privésfeer laat verdringen en geen 
invloed meer heeft op het maatschappelijke samenleven. Wie zou het 
wagen om de boodschap van de heilige Franciscus en van de zalige 
Theresa van Calcutta tot de kerk te beperken en het zwijgen op te leggen.” 
De Paus herhaalt zijn streven naar een arme kerk ten dienste van de armen: 
“Een kerkgemeenschap, die de arme vergeet, dreigt te verdwijnen.” 
Franciscus spoort gelovigen aan tot zorg voor de zwaksten en bemoedigt de 
Kerk tot bijzondere aandacht voor nieuwe vormen van armoede, zoals 
dakloosheid, drugsverslaving, vluchtelingen en het groeiende aantal 
bejaarden dat vergeten wordt. Met betrekking tot migranten dringt hij in 
het bijzonder ook aan op meer gastvrijheid. “Bij die zwaksten behoren ook 
de ongeboren kinderen, waaraan de waardigheid van het menselijke leven 
wordt ontzegd. De verdediging van het menselijke leven is nauw 
verbonden met de verdediging van de mensenrechten.” 

Samenwerking en dialoog
Tot slot spoort de Paus aan tot dialoog en samenwerking met politieke, 
sociale, religieuze en culturele instellingen en groepen. Daartoe behoort 
ook de oecumene, die onlosmakelijk onderdeel is van de verkondiging en 
die een geloofwaardig getuigenis van christenen bevordert. Hij pleit tevens 
voor dialoog en vriendschap met de ‘kinderen van Israël’ en voor de 
versterking van de interreligieuze dialoog, met wederkerigheid op het 
gebied van de geloofsbeleving. “De Heilige Geest verleent de kracht om de 
nieuwheid van het evangelie met vrijmoedigheid te verkondigen, met luide 
stem, in alle tijden en op alle plaatsen, ook tegen de stroom in.”
(De Redactie :  www.rkDokumenten.nl)

Openstaan voor het Evangelie, ons laten raken door Jezus’ Leven, ons 
leven laten inspireren door Gods Geest, om zo eens te komen tot het leven 
dat de Vader ons beloofd heeft.    
Pastor J.Okonek SChr.
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Kroniek . . .

Doopviering in onze parochies

Als u uw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich 
aanmelden bij het Interparochieel secretariaat (info@rkparochies.nl), of 
telefonisch (0522-252782) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. 
De doopvoorbereiding is gezamenlijk, waarna er in de afzonderlijke 
parochies wordt gedoopt.

Brief van de bisschop

Begin januari jl. is er een lange brief binnengekomen van de bisschop, 
naar aanleiding van de eerste ervaringen met het Paastriduum sinds de 
bisschoppelijke brief in het najaar 2012. De exacte inhoud van deze brief 
is te vinden op de website van onze kerk,

www.rkkerkmeppel.nl 
(Dit is een vrij groot bestand, dus het duurt even om het te downloaden)

Voor parochianen die niet in het bezit zijn van een computer ligt er een 
kopie van de brief achterin de kerk om te lezen en/of mee te nemen.
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Van het bestuur . . .

Nieuwjaarsreceptie Parochie 5 januari 2014

Namens het parochiebestuur, Pastor Gies en Okonek wil ik u allen een 
zalig, gelukkig,  gezond en voorspoedig 2014 toewensen. Hierbij mij 
realiserend dat gezondheid helaas niet voor iedereen is weggelegd.

Vorige week zondag was er in een onze kerk een groep Pelgrims van de  
Franciscaanse groep “De Tochtgenoten”. Zij trokken drie dagen rond en 
overnachten in kerken. Zij waren vol bewondering over onze kerk. Toen ik 
hun verhalen hoorde, dacht ik, binnen onze kerk kunnen wij ook wel van 
Pelgrims spreken. Pelgrim wil zeggen een (voet) reis maken naar een 
heilige plaats. Wij maken ook regelmatig de (voet) reis naar deze kerk. Dus 
wij kunnen ons ook allemaal pelgrims noemen.

Daarom wil ik met u een reis door 2013 maken. Welke zaken komen wij 
daar allemaal tegen:
● in het begin van het jaar hebben enkele parochianen(Pelgrims) zich druk 
bezig gehouden met de voorschriften vanuit het Bisdom over de vieringen 
rond Pasen. Hierover is een brief gestuurd naar de Bisschop met vele 
handtekeningen van onze parochianen. Hierop is na Pasen een gesprek 
geweest met de Bisschop hier in onze kerk, waar erg veel parochianen bij 
aanwezig waren. Dit was een goede bijeenkomst, waar iedereen zijn of 
haar standpunt naar voren kon brengen.
● ons kinderkoor de Stephanootjes bestonden in 2013, 10 jaar, dit is 
gelijktijdig gevierd met de parochiedag.
● SWV, belangrijk deel van onze vergaderingen besteed aan de fusie 
besprekingen. O.a. is financiën het afgelopen jaar een belangrijk onderwerp 
geweest. Hier zie je ook dat de Pelgrims uit drie parochies een pad zijn  
opgegaan met een einddoel. Maar dat af en toe een pelgrim een ander pad 
inslaat of een omweg loopt, maar uiteindelijk komen alle pelgrims weer op 
hetzelfde pad terecht.
● Eerste Heilige communie gevierd met 5 kinderen, hierdoor zijn 5 kleine 
pelgrims opgenomen in onze kerkgemeenschap.
● er waren zeer veel talent volle pelgrims bijeen op onze parochiedag. 
Deze had als thema: Talenten en doormiddel van workshops, open podium 
en het bakken van pannenkoeken kwamen deze talenten naar boven. Dit 
was een zeer geslaagde dag en alle talentvolle pelgrims gingen tevreden 
naar huis.
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● wij hebben een mooie vormselviering gehad met als voorganger Pastor 
Wellen.
● één activiteit kwam ik op mijn tocht niet tegen wij hebben nl. in 2013 
geen parochievergadering gehouden en verantwoording afgelegd aan u, de 
reden hiervan is dat onze accountant erg laat was met de jaarstukken. Wij 
zullen dit, dit jaar inhalen.
● voor het 10de jaar kindje wiegen als musical, daarvoor werd kindje 
wiegen door de kindernevendienst gedaan.
● we hebben nieuwe parochianen kunnen verwelkomen
● naast deze activiteiten hebben wij onze “normale” activiteiten en 
vieringen waar ook erg veel werkzaamheden inzitten.
● we hebben nieuwe vrijwilligers erbij gekregen.

Dit alles kunnen wij niet organiseren zonder de hulp van al onze 
(vrijwilligers) pelgrims. 
Iedere pelgrim heeft een rugzakje met zijn of haar werkzaamheden erin. Al 
deze rugzakjes bij elkaar levert heel veel vrijwilligers werkzaamheden op. 
Weet u wat er zoal in al deze rugzakjes zit?
- kindernevendienst, schoonmaken kerk, poetsen zilverwerk, misdienaars, 
kosters, koren, liturgiegroep(in elkaar zetten van vieringen, misboekjes, 
kaarsen en andere liturgische zaken bestellen), onderhoud kerk (binnen en 
buiten), werkzaamheden kerkhof (administratie, onderhoud), 50 plus 
gespreksgroep, contactpersonen, bloemendienst, koffieschenken, 
collectanten, voorbereiden actie kerkbijdrage, wegbrengen en ophalen 
kerkbijdrage,  stencilwerk misboekjes en parochieblad, het in elkaar zetten 
van het parochieblad (vouwen, nieten) op routes leggen en rondbrengen 
van de parochiebladen, dolp, 1ste H. Communiegroep, catechese 
werkgroep, lectoren, uitvaartgroep, verzorgen van de internetsite (wist u 
trouwens dat de site inmiddels 60.000 bezoekers heeft gehad) beheer 
kerkgebouw, bestuur en natuurlijk onze pastores. 

En grootkans ben ik ook nog wat vergeten. Het bestuur wil al deze 
pelgrims bedanken voor hun inzet en werkzaamheden. Fantastisch zonder 
jullie kunnen wij niet samen kerk zijn. Dit jaar zijn er enkele Pelgrims 
gestopt met werkzaamheden, waarvan wij op gepaste wijze afscheid 
hebben genomen. Echter één pelgrim heeft wel de aandacht getrokken. Hij 
heeft aangegeven om na 30 jaar zijn rugzakje over te dragen aan een andere 
pelgrim. Toen heb ik gevraagd of ik zijn rugzak mocht lenen om te zien 
welke werkzaamheden (attributen voor werkzaamheden) hier in zaten, 
zodat wij op zoek kunnen gaan naar een andere pelgrim. Nou beste mensen 
ik heb hier de rugzak en wat zit er zoal in . . .
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U zult begrijpen dat ik hiervoor meer pelgrims zoek, om deze 
werkzaamheden te doen. Maar ik wil pelgrim John Pragt heel hartelijk 
bedanken voor deze 30 jaar werkzaamheden. John ik wil je een bos 
bloemen overhandigen die tevens symbolisch bedoeld is voor alle andere 
vrijwilligers.

Beste mensen nogmaals hartelijk bedankt.
Onze pelgrimstocht gaan wij voorzetten in 2014. Wat zullen wij dan 
allemaal tegenkomen op onze weg, wie zullen wij ontmoeten?
Wij hopen weer op een goed kerkelijk jaar met mooie vieringen, waarin wij 
elkaar kunnen ontmoeten. Iedereen zal zijn of haar weg gaan en we komen 
hier samen. 
Wij hopen dat de pelgrims uit de drie parochies van het 
samenwerkingsverband dezelfde weg volgen om tot een gezamenlijk 
einddoel te komen. Over één zaak maakt het bestuur zich zorgen de 
komende jaren  en dat is het financiële plaatje van onze parochie. De 
laatste jaren zien wij dat wij elk jaar een klein geldbedrag tekort komen en 
interen op onze reserve en dat is natuurlijk niet goed. 
Willen wij onze kerkgebouw en het pastoraal team in stand houden, dan zal 
er wel iets moeten gebeuren. Eind januari komt de actie kerkbalans weer 
langs, wilt u daar allemaal nog eens goed naar kijken. Misschien zit er nog 
iets in uw rugzak. Mocht u andere mogelijkheden zien om de financiële 
positie van onze kerk te versterken, dan horen wij dat graag.

Verder zullen wij vanuit het bestuur het komende jaar de contacten met alle 
werkgroepen en pelgrims aantrekken. Om ook zo samen kerk te zijn.

Beste mensen, zo dadelijk is er koffie met krentenwegge en aansluitend een 
glaasje. Laten wij elkaar een goed 2014 wensen en als gemeenschap samen 
kerk blijven.

Voortgang fusieproces Beilen-Meppel-Hoogeveen

De laatste twee jaar zijn de personen die in de stuurgroep zitten intensief 
bezig geweest met de financiële begroting voor het jaar 2014. 
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Alle parochies zitten met een klein of iets groter tekort. In ieder geval 
vinden we met z'n allen dat op termijn iedere parochie een positieve 
begroting moet kunnen overhandigen. Om het één en ander duidelijk in 
beeld te houden zullen de kosten en opbrengsten van de drie afzonderlijke 
parochies apart in beeld blijven. Ook een actie kerkbalans moet per 
parochie georganiseerd en uitgevoerd worden.

De belangrijkste stap die we sedert de laatste vergadering gezet hebben, is 
dat we zo snel mogelijk  de projectgroep gaan installeren. De leden van de 
projectgroep geven aansturing aan een vijf tal werkgroepen, t.w.:
- een werkgroep die het pastoraal beleidsplan gaat opstellen.
- een werkgroep die zorgt voor inventarisatie van gebouwen, meerjarig 
onderhoudsplan en begraafplaatsen.
- een werkgroep secretariaat en archief. Wat doen we met het oude archief 
en hoe gaan we het nieuwe archief opzetten?
- een werkgroep communicatie die zorgt voor goede informatie naar de 
parochianen, opzetten nieuwe website, is één parochieblad mogelijk en 
verstandig.
- een financieel, juridische werkgroep die als taak heeft het harmoniseren 
van de financiën van de drie parochies.
De werkgroepen worden samengesteld uit de mensen die de werkzaam-
heden op deze gebieden nu al in de afzonderlijke parochies doen of 
aansturen. 
De projectgroep krijgt een voorzitter die het proces bewaakt, de leden van 
de projectgroep bijeen roept, deze vergaderingen leidt en voor afstemming 
zorgt van de voorstellen van de diverse werkgroepen ter besluitvorming in 
de stuurgroep.
Op dit moment zijn de diverse parochiebesturen bezig geschikte personen 
te vinden die zitting willen nemen in de projectgroep.
Het streven is om de fusie binnen de komende twee jaar te realiseren.

Graag houden we u verder op de hoogte.

Namens het Samenwerkingsverband van de parochies Beilen, Meppel en 
Hoogeveen.

Ps. Voor meer informatie over fusies van parochies zie de Bisdom site: 
www.bisdomgroningenleeuwarden.nl of onze eigen site: 
www.rkkerkmeppel.nl 
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Collecteopbrengsten:

Datum     1  e                  2  e                Bijzondere 2  e   collecte  

29/11 Uitvaart 186,35
1/12 143,94     131,05    Adventsactie/Filipijnen 50/50
8/12   84,66     106,76    Adventsactie/Filipijnen 50/50
15/12   87,26     184,82    Adventsactie/Filipijnen 50/50
22/12   84.32     137,37    Adventsactie/Filipijnen 50/50
24/12 19.00 uur 297,13     347,02    Adventsactie/Filipijnen 50/50
24/12 22.00 uur 230,88      297,92    Adventsactie/Filipijnen 50/50
25/12 154,31     190,50    Adventsactie/Filipijnen 50/50

De 1e collecte is altijd voor de eigen parochie en de 2e collecte t.b.v. de 
liturgische benodigdheden, tenzij er een speciale collecte voor een goed 
doel is

Collecte komende periode:
5.3 t/m 20.4 Vastenaktie
De Vastenaktie heeft een aantal doelen in verschillende landen o.a. in 
Sierra Leone.
Na een jarenlange burgeroorlog krabbelen de mensen in het Afrikaanse 

Sierra Leone weer op. Ze proberen hun trauma’s te verwerken en 
de samenleving weer op te bouwen. Daarbij krijgen ze veel hulp, 
onder andere van de zusters van Cluny.  Hun project in Diomplor 
vormt een van de  campagneprojecten 2014 van Vastenaktie. De 
zusters vangen kinderen op en zorgen ervoor dat ze naar school 
kunnen. De gezinnen waaruit de kinderen komen, worden 
ondersteund met zogenoemde ‘business and savings’-
programma’s, waarmee groepen vrouwen een soort kleine 
coöperaties vormen.

Kerkbalans
De actie kerkbalans is weer begonnen en vele vrijwilligers hebben zich 

daarvoor ingezet. Inmiddels zijn alle enveloppen, met inhoud, 
bezorgd. Slechts 11 stuks, naar de verder afgelegen adressen, zijn 
per post verzonden. Alle overige, 600 stuks, zijn persoonlijk in bus 
gedaan of afgegeven. Een besparing t.o.v. vorige jaren van ruim € 
100,=.   

Alle inpakkers, lopers/ophalers en bezorgers hartelijk dank.
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St.  Stephanus Parochie te Meppel
Tarieven Parochiële diensten 2014

Huwelijks-, jubileum- of uitvaartdienst €     400,=
Begrafenis- of crematiedienst €     300,=
Een dubbel tarief kan van toepassing zijn voor bovenstaande 
diensten, indien men de parochie niet of niet voldoende financieel 
ondersteund heeft.  
Misintenties €    10,=

Aankoop familiegraf  periode 20 jaar, 4 pers. (2x2) €  2.750,=
Aankoop partnergraf periode 20 jaar, 2 pers. naast elkaar €  2.250,=
Aankoop dubbelgraf periode 20 jaar, 2 pers. boven elkaar €  1.500,=
Aankoop enkelgraf   periode 20 jaar, 1 persoon €  1.250,=
Aankoop kindergraf periode 20 jaar €     750,=
Aankoop urnengraf periode 20 jaar (max. 2 asbussen) €     950,=
Bijzetting asbus in graf, excl. kosten van derden €     250,=
Aankoop nis urnenmuur, inclusief voorplaat €     995,=
2e bijzetting asbus in urnenmuur €     200,=
Verlenging grafrecht 20% van de huidige prijs
Reserveren graf , periode 10 jaar, niet mogelijk voor urnenmuur €     100,=
Verlenging reservering graf, periode 10 jaar €     100,=

aan  parochianen:
aan derden:

Advertentie in parochieblad 1/4 pagina €   65,= €    80,=
Advertentie in parochieblad 1/3 pagina € 100,= €  125,=
Advertentie in parochieblad 1/2 pagina € 120,= €  150,=

Verhuurtarieven aan  parochianen:
aan derden:

Parochiezalen per uur €    10,= €    15,=
Parochiezalen per dagdeel €    35,= €    50,=
Kerkruimte per dagdeel €    75,= €  100,=

Koffie per kopje/beker: €      0,30 €   0,50
Afdrukken Risograph:  per master  € 0,70 en 
per vel papier € 0.07 (incl.papier)
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Van de werkgroepen . . .

Berichten van de werkgroep Liturgie

Vastenaktie
Na een jarenlange burgeroorlog krabbelen de mensen in het Afrikaanse 
Sierra Leone weer op. Ze proberen hun trauma’s te verwerken en de 
samenleving weer op te bouwen. Daarbij krijgen ze veel hulp, onder andere 
van de zusters van Cluny.
Na een militaire staatsgreep in 1991 brak er een burgeroorlog uit die het 
land diep heeft verscheurd. Ongeveer een derde van de mensen sloeg op de 
vlucht voor de bloedige gevechten tussen de rebellen van het RUF en de 
soldaten van het militaire regime. Beide partijen hebben onvoorstelbare 
wreedheden begaan en enorme verwoestingen aangericht. Sinds het einde 
van de oorlog in 2002 is het land bezig aan een moeizame en 
therapeutische periode van wederopbouw.
Voor het campagneproject 2014 gaan we naar de stad Koidu in het Kono-
district. Daar hebben zusters van de missiecongregatie van St. Jozef van 
Cluny het ‘Diomplor-programma’ opgericht. In de lokale taal betekent 
‘diomplor’: saamhorigheid.
Het Diomplor-programma wil de kwetsbare, getraumatiseerde kinderen 
van Koidu helpen een thuis en een toekomst op te bouwen in hun eigen 
land. Zuster Mary Anthony: “Er is een hele generatie kinderen die niet naar 
school is geweest vanwege de oorlog. Wij leren hen lezen en schrijven en 
basisvaardigheden als eten koken.” Met verschillende programma’s 
bereiden de zusters de kinderen voor op een plaats in de samenleving
De zusters leren de kinderen harmonieus samenleven en een gezamenlijk 
thuis te bouwen. Dat komt de kinderen zelf ten goede én de samenleving in 
Sierra Leone. U begrijpt dat we de collectes voor dit project van de 
Vastenaktie van harte aanbevelen. Meer informatie over deze aktie op de 
website  www.vastenaktie.nl .

Maria Lichtmis
Veertig dagen na Kerstmis, zondag 2 februari, herdenken we dat Maria, de 
moeder van Jezus, naar de tempel ging voor het verplichte offer na de 
geboorte van haar zoon. In het oude Israël was het gebruik dat moeders 
zich in de tempel zuiverden, veertig dagen na de geboorte van hun kind. Ze 
offerden bij deze gelegenheid een lam en twee duiven.
Het is de herdenking van de Opdracht van de Heer in de Tempel en het 
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zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens 
de Joodse wet (zoals beschreven in Leviticus, hoofdstuk 12) moest 
brengen. Het is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan die 
van Kerstmis.
Op Maria Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en een 
kaarsenprocessie gehouden vóór de mis; vandaar de naam lichtmis. 

Aswoensdag
Aswoensdag (woensdag 5 maart) is de eerste dag van de veertigdagentijd. 
Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de 
kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. 
Aswoensdag is een verplichte vastendag.
In de katholieke Kerk werd het in de 2e eeuw gangbaar om ter 
voorbereiding op Pasen te Vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen 
de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd dat uitgebreid naar 
de hele Goede Week. Pas op het einde van de derde eeuw kwamen de 
veertig dagen voor Pasen in zwang als een doorlopende tijd van vasten en 
boete, naar analogie van de veertig dagen die Jezus zelf vastend in de 
woestijn had doorgebracht. Gedurende de drie laatste dagen van de 
Veertigdagentijd onthield men zich volledig van voedsel.

Omdat in de Kerk op zondagen niet werd gevast, bepaalde Paus Gregorius 
de Grote (590-604) dat de Veertigdagentijd voortaan 46 dagen voor Pasen 
moest aanvangen. Zo bleven er, na aftrek van de zondagen, tot Pasen 40 
werkelijke vastendagen over. Door de bepaling van Gregorius de Grote 
ving de veertigdaagse Vasten voortaan aan op een woensdag: de 
Aswoensdag.
Dat op aswoensdag een kruisje met as gezet wordt, is goed te verklaren. As 
herinnert namelijk aan de vergankelijkheid van ons leven. Daarnaast is as 
ook door het vuur gezuiverd: een beeld voor de zuivering van onze Zonden 
die Christus door zijn dood heeft bewerkstelligd.
Sinds de 14e eeuw wordt de gebruikte as gewonnen door de 
palmtakkenvan de Palmzondag van het voorgaande jaar te verbranden. Die 
takken waren het teken van overwinning en zegepraal; hun as verbeeldt 
juist vernedering en rouw.   (bron: rkk.nl).

Zondag Laetare
De vierde zondag in de Veertigdagentijd (zondag 30 maart) heet Zondag 
Laetare. Laetare is Latijn voor 'Verheug U' en verwijst naar voren, naar het 
hoogfeest van Pasen. Laetare is halfvasten: de veertigdagentijd is 
halverwege. 
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Net zoals op zondag Gaudete in de Advent mag op die zondag roze (= een 
mengsel van paars en wit) in plaats van paars als liturgische kleur gebruikt 
worden. In onze kerk beschikken we niet over de roze antependia, zodat 
ook op deze zondag de liturgische kleur paars is.
De Gregoriaanse introïtus Laetare Jerusalem is samengesteld uit Jesaja 66 
en Psalm 121. We kunnen ons met Jeruzalem verheugen, onze droefheid 
kunnen we achter ons laten want: we zullen opgaan in het huis van de Heer. 
(bronnen: Katholiek.nl en rkk.nl)

Huispaaskaars
U kunt tot uiterlijk 10 maart a.s. de huispaaskaars bestellen, door de 
bestellijst op het prikbord in de hal van de kerk in te vullen. Er kan worden 
betaald bij Annet Ouwehand of bij de dienstdoende koster.

Namens de werkgroep Liturgie wens ik u inspirerende vieringen en een 
welbewuste vastentijd toe,
Taco Hofland.

Eerste communicanten 2014

Op zondag 26 januari hebben de kinderen, die dit jaar hun eerste communie 
doen, samen met hun ouders het project 'BLIJF DIT DOEN' in ontvangst 
genomen en bekeken. Dit was tevens de start van de communiecatechese. 
Vanaf vrijdag 7 februari komen de kinderen 10 keer bij elkaar om zich 
verder voor te bereiden voor de Eerste H. Communie die zal plaatsvinden 
op zondag 1 juni 2014. Ook na de eerste communie zullen zij nog enkele 
keren bij elkaar komen om het catechese traject op een goede manier af te 
sluiten.
In de gezinsviering van 16 maart a.s. zullen de communicanten zich aan 
ons voorstellen. Het zijn: 

Daniël, Marc, Mirthe, 
Thijs en Wiecher.

Bij deze viering zal uiteraard ons verjongde kinderkoor zingen. Op het 
moment van dit schrijven is het thema van de viering helaas nog niet 
bekend.
De Werkgroep Eerste Communie
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Uit het samenwerkingsverband . . .

De redacties van de parochiebladen hebben de 3 parochiebesturen dezelfde 
5 vragen gesteld.
In de 3 eerste nummers van de parochiebladen plaatsen we de antwoorden 
van de parochiebesturen.
We beginnen met de antwoorden van het parochiebestuur van de Sint 
Stephanusparochie in Meppel

1. Weten jullie wat er leeft in de parochie? Noem een aantal 
voorbeelden.
Nee, wij weten als bestuur natuurlijk niet alles, maar we proberen wel 
feeling te houden met de parochianen. Wat volgens ons de parochianen 
momenteel bezig houdt is:
De fusie met Beilen / Hoogeveen
De bezorgdheid over de katholieke kerk in zijn algemeen
De financiële situatie
De wijzigingen vanuit het Bisdom omtrent de Goede Week

2. Wat doen jullie daarmee?
M.b.t. de Goede Week is er bijv. een gesprek op gang gebracht, wat later 
spontaan is overgenomen door parochianen. Resultaat was een uitnodiging 
van de parochie aan de bisschop om e.e.a. te komen bespreken met de 
parochianen. De bisschop heeft hier gehoor aan gegeven. Uit de zéér hoge 
opkomst van parochianen deze avond blijkt dat dit erg leeft binnen de 
parochie. Verder wordt door het bestuur jaarlijks verantwoording afgelegd 
aan de parochianen over de financiële situatie van de parochie en worden 
parochianen via het contactblad op de hoogte gehouden van de 
fusievoortgang. 

3. Hoe hebben jullie contact met de werkgroepen?
Het bestuur is vertegenwoordigd in vele werkgroepen of heeft hier goede 
contacten mee. Daarnaast worden werkgroepen met enige regelmaat 
uitgenodigd voor een bestuursvergadering. Ook zijn er nauwe contacten 
met de KBO.

4. Op welke wijze onderhouden jullie de contacten  met 
parochianen?
Het bestuur probeert feeling te houden met de parochianen door o.a.:

14Stephanusvuur jaargang 59 – nr 1



Het jaarlijks organiseren van een parochiedag, waarbij de organisatie deels 
bij het bestuur ligt en deels bij parochianen
Koffiedrinken na de viering op de 1e zondag van de maand, waarbij 
bestuursleden zelf roulerend koffie schenken (samen met een parochiaan)
Jaarlijkse financiële verantwoording aan de parochianen.

5. Het parochieblad is ook voor het onderhouden van contacten 
met de parochianen. 
Hebben jullie nog suggesties voor ons parochieblad?
Suggestie: wat vaker interviews publiceren met parochianen. Wij denken 
dan aan het stellen van vaste vragen aan parochianen van verschillende 
leeftijden. Hoewel vaste vragen, kunnen de antwoorden verrassend anders 
zijn!

VERANTWOORDING 2012
PAROCHIEBESTUUR

Ieder jaar legt het parochiebestuur verantwoording af aan de parochianen 
over de stand van zaken binnen de parochie. 

De verantwoording over 2012 vindt plaats na de viering op 

zondag 16 februari a.s.

We beginnen met een korte terugblik over het afgelopen jaar, gevolgd door 
de huidige situatie: wat speelt er momenteel binnen de parochie, waar 
houdt het bestuur zich mee bezig etc. Aansluitend  wordt de financiële 
situatie toegelicht door de penningmeester.

Na de viering kunt u eerst genieten van een heerlijke kop koffie/thee. 
Daarna zal de verantwoording plaatsvinden in de kerk.

Wij nodigen u allen van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
 

Het parochiebestuur
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St Stephanusparochie . . . 

John Pragt – herinneringen aan 30 jaar onderhoud 
1983 - 2013

30 jaar lang heb ik me, (met behulp van heel veel mensen) bezig gehouden 
met het onderhoud van de kerk. Ook met de Pastorie aan de Grote Oever.
Ik heb teruggeblikt op de afgelopen periode, wat er zoal voorbij gekomen 
is. 
Prachtige momenten met mooie klussen, maar ook heb ik wel eens stevig 
gezucht.
Bijvoorbeeld al die keren dat er weer lekkage was, zowel op het dak van de 
kerk als op de pastorie. Soms zo erg dat we emmers in de kerk moesten 
plaatsen om het water op te vangen tijdens een viering.

Waar ik goede herinneringen aan overhoud is bijv. het schilderwerk van de 
kerk, de pastorie en de grote klokkentoren.  Een enorme klus dat met een 
grote groep mensen is gedaan.
Leuk werk, maar dat de klokken zelf het keer op keer weer lieten afweten 
was soms slikken.

Wat ook bijna een wekelijkse klus was : het herstelwerk van de glas en 
lood – en gebrandschilderde ramen. Bijna ieder weekend was de kerk weer 
het doelwit van vandalisme, door stenen door de ramen te gooien.
Eerst een mal maken, hiermee naar de glas en lood reparateur en later weer 
een nieuw stuk erin zetten. Gelukkig kunnen we nu nog alle dagen genieten 
van de prachtige gebrandschilderde ramen.

Wat ook een hele operatie was : als er weer eens een lamp stuk was in de 
kerk. Steiger lenen, mensen charteren die absoluut geen hoogtevrees 
hadden en zo de lampen vervangen.

Dit zijn zo maar wat herinneringen. Natuurlijk zijn er veel meer, maar die 
bewaar ik voor mezelf.
De afgelopen 6 jaar is er natuurlijk ook het een en ander gebeurd bij en in 
de nieuwe kerk.
Gelukkig is de staat van onderhoud supergoed in vergelijking met de kerk 
op de Grote Oever.
Na 30 jaar is het tijd voor mij om het stokje over te dragen.
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Langs deze weg wil ik alle mensen bedanken waar ik de afgelopen 30 jaar 
steeds belangeloos een beroep op kon doen om te helpen met diverse 
klussen. Alleen begin je niets.
Ook wil ik het bestuur bedanken voor het vertrouwen in mij in al die jaren 
en voor de prachtige boeket bloemen.

Piet Kr, Piet A , Herman Kn en Anton St …..heel veel succes met alles wat 
op jullie “kerkpad” komt.

 Vriendelijke groeten,
John Pragt

Een woord van dank

Afgelopen december op de 3e en 4e  zondag van de advent  2013 heeft de 
St. Stephanus kerk een collecte gehouden voor de slachtoffers van de Super 
typhoon Haiyan  op de Filippijnen. Via mijn vrienden werd geld 
ingezameld en werden dozen met hulpgoederen opgestuurd naar 
verschillende congregaties die werkzaam zijn in de getroffen gebiedeen 
zoals Ormoc, Leyte, Bantayan island en in het noorden van Cebu, Bohol  
en Panay. Van  onze St. Stephanus kerk is 697.72 euro ingezameld en 
doorgestuurd naar Sr. Georgette Hormillosa, F.I., overste van de Hijas de 
Jesus congregatie. Haar zusters zijn werkzaam op het eiland Panay. Veel 
van hun scholen zijn beschadigd door de aardbeving van oktober en door 
de tyfoon Haiyan. De missie van de Hijas de Jesus zusters is de situatie van 
de armen te verbeteren door goed onderwijs. Ik zelf ben ook de armoede 
ontgroeit door het onderwijs en heb daarom ook de parochie gevraagd geld 
in te zamelen. De totale opbrengst van de collecte en van donaties van 
vrienden en kennissen kwam op 1102,72 euro. Sr. Georgette is zeer 
dankbaar voor alle hulp. Met de donaties zijn de zusters nu bezig met de 
ver(her)bouw van scholen en huizen van 120 gezinnen. Nu is het 
regenseizoen en de slachtoffers hebben een onderdak nodig. Ik ben blij en 
heel dankbaar dat u mij het vertrouwen schenkt en dat u hart heeft voor 
mijn arme mede Filipinos. Heel veel dank en moge onze Heer Jezus de St. 
Stephanus Parochie blijven helpen. 
Carmi Wortelboer
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Oproep aan kinderen en ouders:

Zondag 2 februari vieren we samen het feest van  
Maria Lichtmis.

Komen jullie ook?   
Er is kinderviering.

En we willen graag met jullie, de kinderen in een lichtprocessie door de 
kerk gaan.

De lichtjes zegenen en de kinderen zegenen.
En wie weet wordt er die feestdag thuis ook nog pannenkoeken gebakken

Liszy Hoeymaker voorganger op 2 februari

Het jongerenkoor zoekt nieuwe leden

Ben jij gek op zingen en zit je of heb je op de middelbare school 
gezeten, dan is het jongerenkoor iets voor jou!

Wij zijn een enthousiaste en gezellige groep die iedere zondagavond 
oefent van 19:15 tot 21:00 in de bovenzaal van de St. Stephanuskerk 
en ongeveer één keer per maand zingen we op zondagochtend bij een 
viering. Dus houd je van gezelligheid en zingen, kom dan zeker langs!

Wil je een keer vrijblijvend mee oefenen, komen kijken of heb je 
vragen, mail dan naar: irinaramaglia@gmail.com

Je kunt uiteraard ook eens komen kijken wanneer er een 
jongerenviering is waarbij het jongerenkoor zingt.

Namens het jongerenkoor,
Irina Ramaglia
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Bisdom Groningen-Leeuwarden . . .

3 inspirerende vormingsweekenden voor jongeren

MEER WETEN OVER HET 
GELOOF?
Je komt terug van de WJD, een 
leuke vakantie of er is iets anders 
waardoor je het gevoel hebt meer te 

willen weten over het katholieke geloof. Misschien wel door 
gesprekken met gelovige vrienden of juist niet gelovige vrienden. 
Hoe kom ik aan kennis en hoe kan ik een volgende stap maken in 
mijn geloof? Herken je hier iets van? Dan is dit iets voor jou! Tijdens 
deze weekenden denken we niet alleen na over de fundamenten van 
het geloof, maar stellen we ook de vraag hoe we dit kunnen 
toepassen in ons eigen leven.
Wil je meer weten over de thema’s en de inhoud van de drie 
weekenden? De redactie wil je de folder mailen.
Praktische informatie:
1e weekend: 21-23 februari 2013 in Heiloo
2e weekend: 28-30 maart 2013 in Helvoirt
3e weekend: 2-4 mei 2013 in Helmond
Het programma van alle drie de weekenden begint vrijdags rond 
18.00 uur en zal zondags rond 16:00 uur afgelopen zijn.

De kosten voor alle drie de weekenden bedragen €275 all-in 
(verblijf, materialen en persoonlijke begeleiding). De bisdommen 
bieden een stevige subsidie aan. De deelnamekosten bedragen 
daarom maar €199 all-in. Wil je gebruik maken van deze subsidie, 
neem dan contact op met de Krista Russchen, dienstverlener 
jongerenwerk van het bisdom 
(k.russchen@bisdomgroningenleeuwarden.nl).  
Let op: Inschrijven kan door te mailen naar 
aanmelden@jongkatholiek.nl. 
Dit kan tot 31 januari 2014!
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KRO, steeds weer de moeite waard!

Allereerst wil ik u namens de afdelingsraad 
nog een goed, gezegend en gezond 2014 
toewensen. Het zal u niet ontgaan zijn, maar 
vanaf 1 januari is de Publieke Omroep 
gereorganiseerd. KRO en NCRV zijn een 

fusie aangegaan, net als AVRO en TROS, en VARA en BNN. De EO, Max 
en de VPRO zijn zelfstandig gebleven. Het is een twee jaar durende 
operatie geweest. Daarbij gingen programma’s gewoon door. Een knappe 
prestatie van allen die hieraan meegewerkt hebben. Helaas kon dit proces 
niet zonder pijn: KRO en NCRV samen hebben van zo’n 50 medewerkers 
afscheid moeten nemen. Waar het echter om gaat, zijn de programma’s. Dat 
zijn de producten die u voorgeschoteld krijgt, en net zoals in een restaurant 
is het menu niet beperkt tot stamppot boerenkool, zuurkool of hutspot. Wat 
houdt die fusie nu in? Er is een federatie van KRO en NCRV opgericht, die 
het gezamenlijke omroep KRO/NCRV bestuurt. Tot 2016 hoort ook de 
RKK daar bij. De federatie is gebouwd op de zelfstandige verenigingen 
KRO en NCRV. De Ledenraad van de KRO en de Verenigingsraad van de 
NCRV vormen samen de Federatieraad, die het hoogste orgaan is. 
Uitgangspunt is daarbij steeds geweest de gelijkwaardigheid van de KRO 
en NCRV; die hebben gezamenlijk de noodzakelijke besluiten genomen. 

Voorts is afgesproken, dat er vanuit de KRO ledenraad twee commissies 
zijn gevormd: een zal – samen met de NCRV het programmabeleid 
evalueren; de tweede zal de identiteit van de KRO bewaken.  
Het was voor ons een steun in de rug, dat acties “Redt de (Uitzendingen 
van) RKK” veel leden hebben opgeleverd. Samen met de andere acties is 
het ledental boven 400.000 gestegen. Dank voor uw steun! De directie zal 
zich blijven inzetten voor behoud van deze beeldbepalende programma’s. 
Kent u iemand die (nog) geen lid is? Misschien wil die wel (steun)lid 
worden! Aanmelden kan via www.kro.nl/leden   
telefoon 0900 – 6006001; of Antwoordnummer 234, 1200 WB Hilversum,
Op dit moment zijn de uitzendingen tot in het najaar al grotendeels 
vastgelegd. Het zal even wennen zijn aan de nieuwe programmering, maar 
wij hopen dat u tevreden bent, vooral  met de programma’s. Uw meningen, 
ideeën en opmerkingen daarover kunt u ons mailen: 
afdelingsraad.groningen-leeuwarden@kro.nl 

In de toekomst worden grote veranderingen in kijkgedrag verwacht: steeds 
meer mensen maken een bewuste keuze, wat zij willen zien en wanneer. 
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Dit wordt al door de kabelbedrijven aangeboden, en ook door de Omroepen 
zelf (Uitzending Gemist). Wat dit voor mogelijkheden en kansen biedt 
volgen wij uiteraard op de voet. 

Op zaterdag 10 mei organiseren wij weer een activiteit voor onze leden; 
waarbij wij kijken naar Harlingen. Houdt eind april uw programmablad en 
e-mail in de gaten!  

Met vriendelijke groeten.

Dominic Brügemann, secretaris
KRO Afdelingsraad Groningen - Leeuwarden 

Wij zoeken een redactielid 
voor het Stephanusvuur
André van Belkom stopte met het werk voor het parochieblad. 
Om dit parochieblad goed te kunnen maken is het nodig dat er twee 
mensen bijkomen.

1. Algemeen redactielid

2. Iemand die verstand heeft van het maken van een lay-out voor een
blad.

Ik hoop dat er enkele mensen zijn die dit dankbare werk op zich willen 
nemen. Ons parochieblad wordt goed gelezen en hoog gewaardeerd.
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Belangrijk

Bereikbaarheid Pastor Gies

Werktelefoon thuis: 0561-618290 (graag inspreken)
Dinsdag t/m vrijdag kunt u overdag ook bellen in Meppel, waar zij 
regelmatig (tussen de middag) bereikbaar is. tel.: 0522-252782.
Voor niet dringende zaken kunt ook mailen: pastorgies@rkkerkmeppel.nl

Vrije dag pastor  Gies
Pastor Gies heeft op maandag haar vrije dag.

Vriendelijk verzoek om de pastor niet op haar vrije dag te storen.
Voor dringende zaken wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Contactpersoon onderhoudswerkzaamheden kerkgebouw
Piet Krijnen  0522-254159

Beheerders kerkgebouw
Herman Knape  0522-259726

Beheerder van de begraafplaats “Hesselingen”
Jan Faber   0522-241791

Het volgende St.Stephanusvuur

Voor het nummer “Vasten en Pasen” van het St. Stephanusvuur jaargang 
59-2 moeten de bijdragen vóór 25 maart bij de redactie zijn.
De geldigheid van dit blad loopt van 2 april  tot 21 mei 2014.
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Vieringen binnen het samenwerkingsverband:

Hoogeveen
donderdag 19.00 uur
zondag  09.30 uur

Beilen

zondag 11.00 uur

Het Erfdeel

zondag 10.00 uur
Zondag
02-02-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

J. Okonek
Eucharistieviering

K. Stroop

Donderdag
06-02-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

Zondag
09-02-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

J. Okonek
Eucharistieviering

F. Groen

Donderdag
13-02-2014

geen viering

Zondag
16-02-2014

D. Gies
Woord en comunie

D. Gies
Woord en comunie

W. Sarolea

Donderdag
20-02-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

Zondag 
23-02-2014

DOLP DOLP F. Groen

Donderdag
27-02-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

Zondag
02-03-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

J. Okonek
Eucharistieviering

K. Stroop

Aswoensdag
05-03-2014

20.30 uur J. Okonek
Eucharistieviering

19.00 uur J. Okonek
Eucharistieviering

Donderdag
06-03-2014

geen viering

Zondag
09-03-2014

D. Gies
Woord en comunie

D. Gies
Woord en comunie

F. Groen

Donderdag
13-03-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

Zondag
16-03-2014

DOLP DOLP R. Kloosterziel

Donderdag
20-03-2014

geen viering

Zondag
23-03-2014

D. Gies
Woord en comunie

D. Gies
Woord en comunie

F. Groen

Donderdag
27-03-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

Zondag
30-03-2014

presentatieviering 1e 
comm. J. Okonek
Eucharistieviering

J. Okonek
Eucharistieviering

J. de Raadt

Donderdag
03-04-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

Zondag
06-04-2014

D. Gies
Woord en comunie

D. Gies
Woord en comunie

K. Stroop

Donderdag
10-04-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

Palmzondag
13-04-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

J. Okonek
Eucharistieviering

F. Groen
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	De laatste twee jaar zijn de personen die in de stuurgroep zitten intensief bezig geweest met de financiële begroting voor het jaar 2014.
	Alle parochies zitten met een klein of iets groter tekort. In ieder geval vinden we met z'n allen dat op termijn iedere parochie een positieve begroting moet kunnen overhandigen. Om het één en ander duidelijk in beeld te houden zullen de kosten en opbrengsten van de drie afzonderlijke parochies apart in beeld blijven. Ook een actie kerkbalans moet per parochie georganiseerd en uitgevoerd worden.
	De belangrijkste stap die we sedert de laatste vergadering gezet hebben, is dat we zo snel mogelijk de projectgroep gaan installeren. De leden van de projectgroep geven aansturing aan een vijf tal werkgroepen, t.w.:
	- een werkgroep die het pastoraal beleidsplan gaat opstellen.
	- een werkgroep die zorgt voor inventarisatie van gebouwen, meerjarig onderhoudsplan en begraafplaatsen.
	- een werkgroep secretariaat en archief. Wat doen we met het oude archief en hoe gaan we het nieuwe archief opzetten?
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	Na een jarenlange burgeroorlog krabbelen de mensen in het Afrikaanse Sierra Leone weer op. Ze proberen hun trauma’s te verwerken en de samenleving weer op te bouwen. Daarbij krijgen ze veel hulp, onder andere van de zusters van Cluny. Hun project in Diomplor vormt een van de campagneprojecten 2014 van Vastenaktie. De zusters vangen kinderen op en zorgen ervoor dat ze naar school kunnen. De gezinnen waaruit de kinderen komen, worden ondersteund met zogenoemde ‘business and savings’-programma’s, waarmee groepen vrouwen een soort kleine coöperaties vormen.
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